
 

 

 

 
 

 
 
 

Nieuwsbrief 24 - 31 oktober 2025 
 

 
Kerkdiensten 
 

Zondag 26 oktober 9.30 uur ds. Jan Eerbeek, Den Haag  
Collecten: 1. Kerk in Actie: Samen tegen armoede in Nederland 2. Kerk  

 
Komende diensten 
Zondag 2 november 9.30 uur prop. Henk de Vries, Nieuw-Vennep  

Zondag 9 november 9.30 uur pastor Ditte Mostert-Bok 
 

Bij de dienst van 26 oktober 
Thema: Gaan zien met nieuwe ogen 

Zondag 26 oktober mag ik voorgaan in De Lichtbron. Dat is een voor ons geliefde 
gemeenschap met veel bekenden.  
De kerk is een plaats om nieuwe kracht en licht te ontvangen. Daarover gaat het in de 

dienst, naar aanleiding van Marcus 8: 22-26: de genezing van een blinde. Licht en 
kracht kun je nodig hebben in je leven van iedere dag. 

We ronden ook het ambt van pastoraal ouderling van Ed van der Schoor af.  
We maken er een mooie dienst van. 
Jan Eerbeek 

 
Van de diaconie 

 
 
 
 
 
 
Kerstcollecte Binnenlands Diaconaat  
Nederland - Samen tegen armoede  
   
Samen tegen armoede  
Steeds meer gezinnen kunnen de eindjes nauwelijks meer 
aan elkaar knopen. Kinderen gaan zonder ontbijt naar 
school, de Voedselbank kraakt onder de groeiende vraag en 
Schuldhulpmaatje krijgt dagelijks nieuwe aanvragen. 
Armoede in Nederland is een keiharde realiteit: volgens de 
laatste cijfers van het CBS leven 540.000 mensen onder de 
armoedegrens en 1,2 miljoen net daarboven, maar zijn erg 
kwetsbaar. Kerk in Actie ondersteunt initiatieven die écht 
helpen: van directe hulp tot structurele oplossingen.  
Via het programma Binnenlands Diaconaat steunt Kerk in Actie mensen in armoede en organisaties die 
strijden tegen armoede. Steun dit werk via de collecte of maak je bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 
457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Diaconaat - Samen tegen armoede, of doneer online. Hartelijk dank 
voor je gift.  
  
Lees meer op kerkinactie.nl/samentegenarmoede  

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2025-binnenlands-diaconaat-nederland-armoede/


 

 

 
De 1e collecte is voor Kerk in Actie: Samen tegen armoede in Nederland. 
De 2e collecte is voor de eigen kerk. 
  
Help je mee om deze collectes tot een succes te maken? Hartelijk dank!  
 
Dankdag voor gewas en arbeid 

Op woensdag 5 november is het Dankdag voor gewas en arbeid. De diaconie nodigt u 
weer uit om bij elkaar te komen en een feestelijke maaltijd te nuttigen tijdens een 

korte viering die wordt afgesloten met koffie of thee. De deuren gaan open om 17.45 
uur; aanvang van de maaltijd is om 18.00 uur.  
U kunt zich hiervoor nog opgeven op het inschrijfformulier in de hal van de kerk. U 

kunt zich ook nog tot maandag 3 november opgeven met een e-mail aan 
peterenirma@gmail.com  

 
We vertrouwen weer op een mooie 
en gezellige bijeenkomst! 

We gaan dit jaar terugblikken door 
kijken welke (zoete) vruchten we 

hebben mogen plukken.  
Iedereen is van harte uitgenodigd 
om hieraan deel te nemen!  

Terugblik op de maaltijd van vorig 
jaar 

    
 
 

Van uw voorganger 
Gebed 

Gij die alles liefhebt wat bestaat 
En die vergeving schenkt 
Als wij ons tot U wenden 

Herschep ons hart, o God, 
Dat wij bereid zijn 

Niet alleen te bekennen 
Waar wij falen 
En wat onze tekortkomingen zijn, 

Maar ook ernst te maken 
Met de blijdschap 

Om Uw eindeloze genade 
En opleven, telkens opnieuw. 
Amen.  

Ditte Mostert-Bok 
 

Heilig Avondmaal aan huis 
Onlangs was het Heilig Avondmaal in de kerk, één van de twee sacramenten die we als 

protestantse kerk kennen. Nu zijn er gemeenteleden die niet in de gelegenheid meer 
zijn om naar de kerk te komen. Zij missen dus ook het Heilig Avondmaal. Wanneer u 
echt niet in staat bent om het in de kerk te vieren en dat een gemis vindt, kunt u een 

afspraak maken om het Heilig Avondmaal thuis te vieren. (DMB) 
 

Behoefte aan een persoonlijk gesprek 
Ik ben nog steeds bezig mijn kennismakingsronde te maken. Maar mocht u mij 
dringend willen spreken, neem dan gerust even contact op. Het kan bij u thuis maar 

ook in de kerk. (DMB) 

mailto:peterenirma@gmail.com


 

 

 

Agenda 
4 november 10.00 uur gesprekskring in De Lichtbron 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
   
 
Lezing 

Donderdagavond 17 oktober heeft René Schreuder een lezing gehouden met als thema 
‘Literatuur en Beeldende kunst als dragers van Cultuur en verbinding met geloof’ 
 

Kunst is onlosmakelijk verbonden met de christelijke religie in de vorm van literatuur, 
poëzie, beelden, muziek en schilderijen. 

Poëzie van oa Gerrit Achterberg, Ida Gerhardt en Rutger Kopland vertolken hun 
gevoelens rond thema’s over geloof. 
 

René ging terug tot de vierde eeuw na Christus, toen al waren er afbeeldingen van 
Christus. Religie liet kunstenaars niet los. Bekende en minder bekende schilders 

beelden verschillende Bijbelse taferelen op doek en gebrandschilderde ramen. Eeuwen 
ging dat door. 
 

Zo ook Marléne Dumas, René toonde een serie van vier portretten van een lijdende 
Jezus. Een eerste waar Jezus je nog aankijkt, vervolgens een steeds verder vervaagde 

gezicht waarin kleur op het gelaat wegtrok. 
 
Er volgden foto’s van de Oekraïense fotograaf Boris Mikhailov, foto´s die kruisgang en 

kruisafname symboliseren. Lijdend, kwetsbaar slachtoffer van geweld.     
 

 
 



 

 

Schilderijen van Jezus aan het kruis en foto’s die verwijzen naar het lijden. Helpende en 

treurende vrouwen die aan Maria deden denken. 
 
Een variatie aan getoonde beelden, soms over harde realiteit en naakte waarheid, maar 

ook de kruisafname gemaakt door Joris Hovers van afvalhout en te zien in de 
Bethelkerk in Scheveningen zorgden voor een open kijk op kunst.  

Bij ieder schilderij gaat het niet alleen om wat je ziet maar vooral wat een schilderij je 
te vertellen heeft. Dat was de kracht van deze lezing. 
Een indrukwekkende avond, met dank aan René voor de boeiende presentatie. 

 
Bijgaand een paar foto’s van getoonde kunst.  

Ed van der Schoor 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie 

Voorganger/pastor: Ditte Mostert-Bok, pastor@protestantsekerk-delichtbron.nl, 
telefoon 06 19960369. 

 

 

 

Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl 
Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl 

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren op donderdag vóór 12.00 uur via 
nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com. 
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